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“Hoe houd ik dit in vredesnaam 
vol?” De Renkumse fi losoof Robert 
van Putten (1987) zucht even. Thuis-
werken gaat prima, “maar ik mis het 
gesprek met collega’s, de energie van 
studenten, denkvitamines. Komt bij 
dat ik in het najaar altijd wat somber 
word, de winterdip.” De rellen en 
polarisatie baren hem daarbij zorgen. 
Daarom pleit hij voor de deugd die 
‘geduld’ heet.

Hij snapt wel waarom het zoveel 
moeite kost om dat op te brengen. 
We zijn gewend om alles snel te krij-
gen: vandaag besteld, morgen in 
huis. “Dat heeft onze geduldsspanne 
verkort. Ik zeg het de socioloog 
Hartmut Rosa na: onze samenleving 
is altijd in beweging en gaat steeds 
sneller. Dus rekenen we op een quick 
fix, op snelle oplossingen. Beleids-
makers hebben dat gevoed omdat 
wij het graag willen horen: ze zeiden 
dat we nog éven moeten volhouden, 
dat ze een klap gaven op het virus, 
dat we ons snel uit de beperkingen 
prikten, konden gaan dansen met 
Janssen. Dat is allemaal mislukt, om-
dat het virus rare bochten nam. De 
coronacrisis verloopt grillig en traag. 
Dat is slikken, want dat waren we 
niet meer gewend. Daardoor is het 
lastig om geduldig te blijven.”

Maakbaarheid
Dat wordt nog versterkt door iets 
anders: maakbaarheid. Van Putten 
promoveerde daar het afgelopen jaar 
op. Het idee dat we de werkelijkheid 
naar onze hand kunnen zetten, zit 
in ons allemaal. “Kijk maar naar het 
beeld dat ministers gebruiken: ze 
‘draaien aan de knoppen’ op een 
‘dashboard’ en ‘sturen op ic-capaci-
teit’. Het is een ingenieursmentali-
teit van een machine die je kunt be-
heersen.” Dat beeld ligt onderhand 
aan diggelen. “We zijn orde en over-

“Filosoof 
Cornelis Ver-

hoeven noemde 
geduld ‘wonen in het 

uitstel’. Het is de moed 
om het ongemak uit te hou-

den.” Voor jongeren die met al 
hun energie en ambitie tegen de 
muur aan bonken, valt dat niet mee. 
Dat weet Van Putten van nabij, hij 
werkt aan de Christelijke Hoge-
school Ede. Maar ook volwassenen 
worstelen ermee. “De mens is van 
nature rusteloos, Blaise Pascal 
schreef al dat je helemaal alleen in 

een kamer langzaam gek wordt. 
Toch zullen we juist nu rust moeten 
zoeken. Laat ik het maar inkeer noe-
men, bezinning op waar we aan ge-
hecht geraakt zijn, wat vertrouwd is 
en wat we los moeten laten. Geduld 
is dus geen passiviteit, nonchalance 
of onverschilligheid. Het is juist ac-
tief bese� en dat het leven niet al-
leen leuk is, dat de barre winter ook 
onder de seizoenen zit. Geduld is dus 
op je lip bijten. Dat is beter dan ver-
zuring en agressie.”

Wat moet een horecaondernemer 
die na anderhalf jaar sappelen toch 
over de kop dreigt te gaan? Van Put-
ten: “Dan zul je mij niet horen over 
geduld. Bij dat restaurant bestel ik 
dit weekend liever een a� aalmaal-
tijd.”

Voor wie zijn rust dreigt te verlie-
zen, heeft hij nog een nuttige tip. 
“Informatie is nodig, maar zet daar-
na tv, mobiel en laptop uit. Je hoeft 
je niet door praatprogramma’s en 
woedende twitteraars op te laten 
fokken.”  

zicht kwijt in 
deze crisis.”

Van de eerdere 
lockdowns hebben 
we geen geduld geleerd, 
meent Van Putten. “We zéí-
den wel dat we alles anders gin-
gen doen – minder vliegen, meer 
rust – maar we waren de lockdown 
nog niet uit, of alles ging op volle 
kracht vooruit.”

De nieuwe maatregelen nopen 
ons om alsnog “los te laten waar we 
krampachtig aan vasthouden. Er zijn 
niet altijd snelle oplossingen. Deze 
crisis is een les in traagheid, dat ge-
voel heb ik sterk.”

Volgens Van Putten valt geduld te 
leren. Door bijvoorbeeld te accepte-
ren dat verlangens niet meteen wor-
den vervuld, en soms zelfs helemaal 
niet. 

‘Deze crisis is 
een les in traagheid’

Hoe bewaren we ons geduld nu het kabinet opnieuw strenge beperkingen oplegt? 
Filosoof Robert van Putten denkt dat we dit kunnen leren.
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